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Kees van de Konijnenburg uit Wassenaar kwam, in de dertiger jaren van de vorige eeuw, dikwijls op 
vakantie op Sterksel . 
Hij heeft toen het volkslied  gemaakt op de wijze: Sarina het kind uit de dessa.     

(Is er iemand die het notenschrift eraan kan toevoegen  en een arrangement  voor fanfare met zang?)

Ik weet op de wereld een plekje, 
Een parel op Brabantse ree. 
Daar leven de mensen bescheiden, 
Voldaan en gelukkig tevree. 
Daar vindt men de heerlijke bossen, 
Daar bloeit er de hei op  ' t zand. 
Dat plekje moet eenieder bekoren, 
Al kom je uit het buitenland.

Refrein:

Daar bloeien de bloemen,  
Daar vindt men de zon en de hei op 't zand.
't Is met zijn bossen de heerlijkste plek van ons land.

Hawai is zo dikwijls bezongen, 
Als het land van zon en licht. 
Venetië de stad van de gondels,
 Verheerlijkt in menig gedicht. 
Is Wenen de stad van de walsen, 
En Spanje het land van de wijn, 
Toch is er geen plekje op de wereld, 
Waar het mooier dan Sterksel kan zijn.

Refrein:

Gastvrijheid is daar ook verzekerd, 
Eenieder wordt daar verwend, 
Je kunt er zo maar binnen stappen, 
Ja, elders is dat onbekend. 
De bossen die lachen je tegen, 
De echo klinkt er zo fijn, 
Er krabbelt een beekje doorhenen, 
Waar kan het nog heerlijker zijn?

Refrein:

zie ook:  Sarina het kind uit de dessa


